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Welkom bij de 4e nieuwsbrief van 2024. Het jaar zit er inmiddels alweer bijna op. We hebben nog een XOT-

toernooi te gaan en kunnen ons daarna op gaan maken voor het nieuwe jaar. 

 

Komende toernooien 

Op zondag 24 november 2024 is er een XOT-toernooi in Bussum. Bij XOT speel je met een willekeurige 

startpositie. Hierbij zijn de eerste 8 zetten al gespeeld en is de positie op dat moment gelijkwaardig voor beide 

kleuren. Hierbij heb je dus niet veel aan je opgedane openingskennis en is het vanaf het begin aan nadenken 

geblazen. Het aantal XOT-posities waaruit willekeurig gekozen kan worden is 3622. Het toernooi bestaat uit 7 

rondes van 2x20 minuten speeltijd. 

Het adres is Denksportcentrum Bussum, Nieuwe Englaan 6, 1404 EC Bussum. Let op: het toernooi begint om 

10:00 uur. De zaal gaat om 09:30 uur open. Kijk voor informatie en aanmelden op www.othello.nl. Of stuur een 

e-mail naar info@othello.nl. 

 

Afgelopen toernooien 

Van vrijdag 26 juli t/m maandag 29 juli 2024 verzamelden vele Othello-spelers uit binnen- en buitenland (onder 

wie enkele spelers van buiten Europa) zich in een vakantiewoning voor een lang weekend vol spelletjes en 

heerlijk vegan eten bereid door Mireille en haar assistenten. Ohja, er werd en passant ook nog een Europees 

Grand Prix toernooi gespeeld. 

Winnaar was Makoto Suekuni die in de finale Calvin Koh Ding Sheng uit Singapore versloeg. Calvin was daarmee 

automatisch winnaar van de jeugdfinale. Roel Hobo werd beste Nederlander op de 4e plaats en Isabel Zillig won 

de dames-finale. 
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46th World Othello Championship 2024, Hangzhou 

Het wereldkampioenschap Othello zit er alweer op. Team Nederland was met een flinke delegatie aanwezig en is 

als beste Europese team geëindigd. Daarvoor hulde! Daniel Dufour is zelfs als 3e geëindigd bij de jeugd en ook 

nog de best scorende speler van team NL. Applaus! 

 

 
 

Op de volgende pagina’s is een verslag te vinden van de familie Zillig en Jan de Graaf. 
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WOC 2024 Hangzhou, China 

Verslag van Fam Zillig 

Drie gezinsleden van de familie Zillig (Remko. Isabel en Sanna) plaatsten zich in 2024 voor het WK Othello in 

Hangzhou, China. Dat was een heel goed “excuus” om met het hele gezin, dus inclusief Ellen en Alissa, een 

mooie reis te maken! We zijn twee weken in China geweest, waarvoor de kinderen 1 week vrij van school kregen 

en de tweede week viel gelukkig in de herfstvakantie. In de eerste week hebben we gezamenlijk gereisd met Jan 

de Graaf en met de familie Dufour. Dat was niet alleen heel gezellig, maar ook handig aangezien Haifang in 

Hangzhou is opgegroeid. Zij kende dus goed de weg en wist natuurlijk feilloos van ingewikkelde Chinese 

menukaarten het juiste te bestellen. 

 

Op de heenreis zijn we geland in Shanghai, waar we 1 dag hebben rondgekeken. Het is de grootste stad van de 

wereld (25 miljoen inwoners!), dus we hebben net niet alles kunnen zien. Wel hebben we een Boeddhistische 

tempel met een mooie tuin bezocht en we hebben in een wolkenkrabber op iets van de 81e etage, een drankje 

gedronken en natuurlijk een potje Othello gedaan (vink op de bucketlist)! We zaten wel op 400m, tegenover de 

top van Jin Mao (https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_World_Financial_Center). Dit was met afstand het 

duurste drankje dat we hebben gedronken in China, maar het uitzicht (met onder andere een nog hogere 

wolkenkrabber) was indrukwekkend. De rest van de reis viel het juist op hoe voordelig en lekker het eten en 

drinken in veel restaurants is. Voor 2 euro per persoon werd er een heerlijke maaltijd geserveerd en voor 50 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_World_Financial_Center
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cent ook nog een drankje erbij. Sommigen van het reisgezelschap werden op een gegeven moment wel “noodle-

moe”, want die zijn op elke hoek van de straat te verkrijgen en als je niet uitkijkt eet je 3x per dag noodles. 

Gelukkig kwamen we ook af en toe een Pizza Hut tegen of stonden er gekruide gebakken aardappelen op de 

kaart. En niet te vergeten de ontbijtbuffetten in hotels waren gevarieerd en lekker. 

Tijdens de treinreis naar Hangzhou hebben we een tussenstop gemaakt in Xitang, ook wel een waterstad 

genoemd (beetje Venetië-achtig). Dat was leuk om te bezoeken, maar wij zelf (en dan met name Alissa) waren 

op onze beurt OOK een attractie. Veel Westerse toeristen kom je er namelijk niet tegen en een schattig meisje 

met blonde haren was dan ook erg interessant voor Chinese dames. We staan op menig foto of videogesprek, 

zowel gevraagd als ongevraagd.. Andere normen en waarden, dat werd hier wel duidelijk. Wat verder opviel was 

de vele controles van paspoorten en bagage en mensen die toezien op de orde of wandelroutes. Best veel 

Chinese mensen hebben een baan in die branche! Het verhaal dat onze koffer open moest omdat we een 

keukenmes en 200 milliliter brandbare anti-mug spul mee de trein in wilden nemen, zal ons nog lang 

achtervolgen. Het mes mocht na lang wikken en wegen toch mee in de gewone trein, maar in de tweede week 

mocht het toch echt niet mee in een hogesnelheidstrein. Het muggenspul hebben we achter gelaten op het 

station en later opgehaald. Bij de volgende treinreis hebben we het verdeeld over kleinere potjes. Door dit 

gedoe hadden we de trein gemist, want we waren twee minuten te laat bij de controle. Gelukkig konden we een 

uur later met de volgende trein mee. 
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De volgende bestemming was dus Hangzhou. We hebben daar 

nog enkele dagen doorgebracht, voordat het ultieme reisdoel 

(het WK) op het programma stond. In die dagen hebben we 

ook van alles beleefd, zoals een dagje fietsen in gezelschap van 

Matthias Berg, Abraham Ben Dayan en Matt Vinar. Naast een 

fiets voor Ellen met heel zachte banden (bijna niet te doen met 

Alissa achterop), een kapotte fietsketting voor Daniel, een 

tunnel op Maps die toch echt niet met de fiets begaanbaar 

bleek en ons ruim een half uur extra fietsen opleverde, was het 

leuk om op deze manier de stad te verkennen. De andere 

dagen hebben we o.a. een stuk rondom West Lake gelopen en 

een soort pretpark bezocht. Met als hoogtepunt een glijbaan 

van bijna 4 km (!) lang, waar je met een bootje per twee 

personen vanaf kon zoeven. En oh ja, we konden daarvoor nog 

“even” in de botsauto’s. Dat bleek een wandeling van ruim een 

half uur te betekenen, waarvan 90% trap omhoog was. En dat 

na een nog langere wandeling door een grot, waarin ook 90% 

trap omhoog was. Die 4 kilometer glijbaan had immers wel wat 

hoogtemeters nodig, die we dus per saldo zelf naar boven zijn 

gelopen. Hulde aan Alissa, die dit met haar korte beentjes toch 

ook maar gewoon allemaal zelf heeft gelopen zonder te klagen! 

En dan was het zover: het WK begon! Voor Remko en Sanna de eerste deelname, voor Isabel de tweede (na haar 

eerste optreden vorig jaar in Rome). We hebben alle drie ons doel bereikt! Sanna heeft de score van haar zus in 

Rome geëvenaard (5 winst), waaronder een heel knappe overwinning op Bintsa. Hij maakte zich al zorgen over 

de partij na een nipte overwinning op Sanna op het EGP in Nederland en dat bleek dus gegrond. Isabel heeft 5,5 

winst gescoord en daarmee haar vorige score verbeterd. Nog een paar jaar deze trend doorzetten en ze staat in 

de dames finales.. Voor Remko was de basecase 7 overwinningen en die werden ook precies behaald. Echter op 

de tweede dag had er meer in gezeten 

omdat hij in drie potten dik voor stond, 

maar toch driemaal nipt van het bord ging. 

De andere drie potten van die dag won hij 

wel. Een ander hoogtepuntje was een 

interessante pot in ronde vier tegen ene 

Chang Chun Yi. Goed gespeeld, maar 34-30 

verloren. Remko kende de speler niet en pas 

na een paar potjes kwam hij erachter dat dit 

de speler met de hoogste rating op het hele 

WK was (rating 2652)! Dat plaatste de 

nederlaag in een iets ander perspectief. 

De sfeer tijdens het toernooi was goed. Het 

was leuk om tegen nieuwe tegenstanders te 
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spelen. Het viel op dat meer Aziaten en minder Europeanen waren dan op recente WK’s. Logisch natuurlijk, 

gezien de locatie. De heerlijke hapjes tussendoor zoals die in Rome werden geserveerd, ontbraken helaas. Maar 

al met al een heel leuk en geslaagd toernooi! We sliepen overigens in het gebouw waar het toernooi werd 

georganiseerd. Een gebouw dat geheel in het teken staat van denksport en bordspellen! Het gebouw was wel 51 

verdiepingen hoog, je stapte regelmatig in de verkeerde lift en moest sowieso overstappen om op de 39e etage 

te komen, waar het toernooi plaatsvond. Onvoorstelbaar, zelfs inclusief een klein museum. Othello had (nog) 

geen eigen etage in het gebouw, maar wie weet wat het WK teweeg zal brengen.  

Na het victory dinner op zondagavond vertrok de rest van de delegatie terug naar Nederland. Familie Zillig ging 

echter nog met de bullet trein naar Beijing. We legden ruim 1.500 km af in 4,5 uur! Indrukwekkend, alhoewel 

vanuit de trein ervoeren we niet dat het echt zo hard ging. 

In Beijing hebben we het Tian’anmen plein, de Verboden Stad (voormalig paleis van de keizers) en natuurlijk de 

Chinese Muur bezocht! Het was relatief rustig bij deze trekpleisters, dus we konden mooie foto’s maken, waarop 

het leek alsof we er alleen rondliepen. De Muur was erg mooi, zeker als je na gaat dat het lang geleden is 

gebouwd als verdediging, door vele arbeiders in barre omstandigheden. Het uitzicht en de natuur waren 

prachtig en met traplopen hadden we deze vakantie al genoeg geoefend. 

Thuis hadden we nog een weekend om de jetlag kwijt te raken, wat redelijk soepel ging vanwege gunstige 

vliegtijden. We kijken terug op een gezellige, avontuurlijke en boeiende reis met het WK als een van de 

hoogtepunten! We zijn al weer hard aan het oefenen om ons te plaatsen voor het WK 2025 in Turkije.. 

 

(aanvullend) Verslag van Jan de Graaf 

Ik had voor deze reis een aantal wensen en ideeën. De eerste daarvan was een ritje met de MagLev op maximale 

snelheid. De MagLev in Shanghai is de enige commerciële magneettrein. Die maximale snelheid van 430km/h 

snelheid haalt hij alleen als het druk is, dus op de tweede dag (maandag) in Shanghai ging Mark redelijk vroeg 

met me mee naar de metro richting het station waar de MagLev vertrekt naar luchthaven Pudong. In de metro 

merkten we eigenlijk al dat het niet zo druk was, en ook het station van de MagLev was vrij rustig. Een retourtje 

kostte slechts €8, dus ik nam Mark mee. Hij haalde 'slechts' 300 km/u, maar het was toch een leuke ervaring. 

Een beetje windgeruis en hij 'hobbelt' wat op de lucht. Erg prettig transport. 

Na Shanghai en Xitang kwamen we aan in Hangzhou, waar ik bij de ouders van Haifang mocht logeren. Vooraf 

hadden Haifang en Mark me 'gewaarschuwd' voor van alles. De beleefdheidsgebruiken zijn voor ons bijna niet te 

volgen. Haar vader zou bijvoorbeeld ongetwijfeld mijn loodzware koffer twaalf trappen omhoog willen tillen. 

Toen ze ons buiten opwachtten, heb ik hem resoluut mijn camera en nog een tasje dat om mijn nek hing in zijn 

handen gedrukt. Achteraf was het een hele sjouw, maar ik wilde me niet laten kennen. Volgens Haifang zou er 

ook een berg eten voor ons klaarstaan. En dat was inderdaad het geval: fruit, toetjes, van alles, een salontafel 

vol. We hadden al gegeten, dus ik nam twee mandarijntjes en een toetje. Ondanks dat de tafel al vol stond, ging 

haar vader ook nog een heerlijke meloen klaarmaken. Die ging er ook nog wel in. 

Het werd al snel bedtijd, en ik mocht als eerste douchen. Toen ik klaar was en de badkamerdeur achter me dicht 

deed, trok ik per ongeluk het handvat en het slot uit de deur. Oeps. Het bed was wat hard, maar sliep prima. Ik 

heb de luid tikkende klok 's nachts uitgeschakeld en 's ochtends weer aangezet. Niemand heeft het denk ik 

gemerkt. ;) 
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Het tweede dat op mijn wensenlijst stond, was een bezoek aan een kilometers lange waterbaan, ruim 100 km 

ten zuidwesten van Hangzhou. Mark en ik hadden in de metro al een paar reclameborden gezien, waaruit bleek 

dat er meer was dan alleen die waterbaan. Er bleken zes attracties te zijn. Nou ja, zeven, want de lopende band 

omhoog was eigenlijk ook wel een attractie. Zie verder het verhaal van de familie Zillig; daar stond niets 

overdreven in. 

Ik zat goed in mijn vel, denk ik. Toch ging het WK niet zo best. Met pijn en moeite haalde ik zes winst. Ondanks 

dat er weinig Europeanen waren, was het WK-gevoel volledig aanwezig. De organisatie was prima, de locatie 

was subliem. Op naar een volgende editie! 

Team NL in Hangzhou 

En dan moeten we natuurlijk niet het WOC van Daniel vergeten te noemen. De enige van TEAM NL die met een 

medaille naar huis komt en een mooie 3e plaats bij de jeugd heeft gehaald met 7,5 winst.  Wat alleen jammer 

was, is dat de jeugdfinale niet door ging, doordat Tomita al in de reguliere finale zat. Zie de ranking voor alle 

deelnemers en uitslagen. 

 

  



 November 2024 
 

Agenda 
 

Datum Toernooi Plaats  

Zondag 24 november XOT Bussum  
    
De kalender voor 2025 is op dit moment nog niet bekend. Houd de website www.othello.nl in de gaten voor de 

agenda van volgend jaar. Of stuur een e-mail naar info@othello.nl. 

 

Puzzels 

 
Wit aan zet. Kun je de laatste zet spelen? 

 

 
Zwart aan zet. Pas op voor mogelijke swindles! 

 

 
Wit aan zet. Wat is je prioriteit nu? 

 

 
Zwart aan zet. Hoe speel je dit uit? 
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